
Altijd welkom in het verleden.
Niks te verliezen.
Toch al voorbij.
Ik reis
naar de wachtende dorpen 
en steden. 
Vroeger is aardig voor mij.
Alles vergeven. Voorgoed
zondagmiddag.
Gezellig. Maar nu moet ik gaan.
Doe je voorzichtig?
Het ijzelt in juni.
Zoals ze
rechtop
in mijn heden staan.

Geen déjà vu.
Hoe ver ik ook ga,
het is altijd nu.

Uit ‘Het ijzelt in juni’, André Sollie (Querido, 1997)
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