
Elke 76 jaar komt komeet Halley langs. In 1986, in 1910
en daarvoor en daarvoor. Hij staat op een tapijt uit 1066.
Is geschilderd in 1301 als de ster van Bethlehem.
Halley is zelfs in het oude China gezien.

In een hoek van de Melkweg schijnt onze zon,
andere sterren zijn groter en heter, of kouder en kleiner
die zijn er ook. Lief ruimtewezen, ik stuur je een
in sterrenstof geschreven brief mee aan de start van
komeet Halley als die weer langskomt rond 2061.
 
Op de hoeveelste planeet van de zon woon jij?
Ik kan best even wachten, lief ruimtewezen. Geef me vast
je naam en adres dan schrijf ik je. Ach, schrijf me.

Liefs, groetjes, ik. Mijn adres:
Poolsterlaan 66, tegenover de speeltuin, stad Groningen,
provincie Groningen, Nederland, Europa,
Noordelijk Halfrond, Aarde, Zonnestelsel,
Hoek van de Melkweg, Sterrenwolk, Heelal.
Ach, schrijf me terug.

Uit ‘Lachen, gieren, brullen!’, diverse auteurs, 
Matt Hunt (ill.) (Ploegsma, 2024)

Schrijf me!

Katelijne Brouwer


