
Het is bijna half acht!
We moeten weg
maar hoe
zullen we gaan?
 
Ik weet het niet
dus kijk ik papa aan.
Gaan we?
Met de fiets? Met de auto?
Met de bus? Met de trein?
 
'Maakt niet uit,' zegt papa,
'als we maar in één minuut
in je kamer zijn.'
 
Dan gaan we
met het vliegtuig.
Dat gaat lekker vlug.
Papa spreidt zijn armen.
Ik klim op zijn rug.
 
Zo vliegen we
de trap op. 
We hebben het gered:
binnen één minuut.
Net op tijd
in bed!

Net op
tijd

Uit: 'Niets liever dan jij’, Erik van Os en Elle van Lieshout, Marije
Tolman (ill.)  (Querido, 2016)

Erik van Os & Elle van Lieshout



nu
dat is vandaag

morgen
is een nachtje slapen

nu ben ik moe
mijn ogen vallen dicht

ik slaap naar morgen toe

Uit: 'Ik zie lichtjes in je ogen', Hans en Monique Hagen (Van Goor, 2003)

NU
Hans & Monique Hagen



Altijd welkom in het verleden.
Niks te verliezen.
Toch al voorbij.
Ik reis
naar de wachtende dorpen 
en steden. 
Vroeger is aardig voor mij.
Alles vergeven. Voorgoed
zondagmiddag.
Gezellig. Maar nu moet ik gaan.
Doe je voorzichtig?
Het ijzelt in juni.
Zoals ze
rechtop
in mijn heden staan.

Geen déjà vu.
Hoe ver ik ook ga,
het is altijd nu.

Uit ‘Het ijzelt in juni’, André Sollie (Querido, 1997)

Tijd

André Sollie



Elke 76 jaar komt komeet Halley langs. In 1986, in 1910
en daarvoor en daarvoor. Hij staat op een tapijt uit 1066.
Is geschilderd in 1301 als de ster van Bethlehem.
Halley is zelfs in het oude China gezien.

In een hoek van de Melkweg schijnt onze zon,
andere sterren zijn groter en heter, of kouder en kleiner
die zijn er ook. Lief ruimtewezen, ik stuur je een
in sterrenstof geschreven brief mee aan de start van
komeet Halley als die weer langskomt rond 2061.
 
Op de hoeveelste planeet van de zon woon jij?
Ik kan best even wachten, lief ruimtewezen. Geef me vast
je naam en adres dan schrijf ik je. Ach, schrijf me.

Liefs, groetjes, ik. Mijn adres:
Poolsterlaan 66, tegenover de speeltuin, stad Groningen,
provincie Groningen, Nederland, Europa,
Noordelijk Halfrond, Aarde, Zonnestelsel,
Hoek van de Melkweg, Sterrenwolk, Heelal.
Ach, schrijf me terug.

Uit ‘Lachen, gieren, brullen!’, diverse auteurs, 
Matt Hunt (ill.) (Ploegsma, 2024)

Schrijf me!

Katelijne Brouwer



De tijd zit in de gaten in je broek.
De tijd zin in het hoofd van oude mensen.
De tijd zit in de schimmel op de koek.
De tijd zit in verwachtingen en wensen.
De tijd zit in een pasgeboren kalfje in de wei.
De tijd gaat om en door, maar nooit voorbij.

De tijd zit in de smaak van oude kaas.
De tijd zit in ruïnes van kastelen.
De tijd zit in de baard van Sinterklaas.
De tijd zit in verlangen en vervelen.
De tijd zit in een brommer willen hebben, of een boot. 
De tijd zit in het leven én de dood.

De tijd zit in een opgegraven bot.
De tijd zit in het boek dat jij gaat schrijven.
De tijd zit in de hemel en in god,
    in ruzies en in rimpelige lijven.
De tijd zit op de zolder van een oude boerderij.
De tijd zit in de kip én in het ei.

Hoe weet je dat de
tijd bestaat?

Bette Westera

Uit ‘Was de aarde vroeger plat?’, 
Bette Westera, Sylvia Weve (ill.) (Gottmer, 2017)


