
MANIFEST VAN LEZEN, SPELEN EN BEWEGEN 

1. Alle lezen en bewegen is goed.
2. Er is altijd een boek dat bij je past en een sport die je ligt.
3. Lezen en bewegen maakt je hoofd helder.
4. Lezen en bewegen kan veel moeite kosten.
5. Lezen en bewegen gaat meestal beter als je er 
 plezier aan beleeft.
6. Lezen en spelen gaat allebei over nieuwsgierig zijn, 
 over ontdekken en over avonturen beleven.
7. In verhalen en sport schuilt een onzichtbare, 
 universele taal die mensen samenbrengt.
8. Lezen en bewegen kan antwoorden 
 op moeilijke vragen geven.
9. Lezen en sporten kan een spirituele ervaring zijn.
10. Een boek uitlezen geeft net zo veel voldoening 
 als bewegen en sporten.

Bestel nu! Jeugdboekenmaand promoten in jouw school, 
bibliotheek, boekhandel, slaapkamer, straat… ? 

Dat kan met deze feestmaterialen!

Bestelling en levering   De feestmaterialen kan je 
vanaf eind november online bestellen via www.jeugdboekenmaand.be. 
Bestellingen worden binnen de twee weken verstuurd. 

Betaling   Je ontvangt een factuur van Iedereen Leest. 
Indien je werkt met een gemeentelijke bestelbon, maak je 
die op naam van Iedereen Leest op (Lange Leemstraat 57, 
2018 Antwerpen, btw: be 0476 817 950). 
� Vragen? info@iedereenleest.be
� www.iedereenleest.be | www.jeugdboekenmaand.be

Tom Schamp is een ‘semi-ambachtelijk’ illustrator die alles wat je van hem ziet 
met de hand schildert om nadien met die geschilderde elementen een digitale 
compositie te maken. Een beetje zoals spelen met Playmobil of Lego-blokjes. 
Acrylverf, marterpenselen en een haardroger zijn daarbij zijn trouwste vrienden.
Tom werkt voor zowel kinderen als volwassenen, voor uitgevers en reclame, 
in binnen- en buitenland, voor goede en minder goede doelen. 
�  www.tomschamp.com
�  www.instagram.com/tom.schamp.illustrator 

Vormgever Kris Demey is altijd te vinden voor een spelletje of een quiz. 
Sport? Hij heeft ooit enkele jaren karate beoefend, al scoort hij tegenwoordig 
makkelijker met een � jne woordspeling dan met een welgemeende “kiai!”. 
Toch blijft hij een band hebben met zijn zwarte gordel.
�  www.instagram.com/kris_demey_paardekracht 

Vlaggenlinten — Dit lint is 5 meter lang en kan je jaar na jaar gebruiken 
tijdens de Jeugdboekenmaand. — € 10,50 per stuk

A�  ches
Een a�  che is 42 x 60 cm.

€ 5,50 voor 5 stuks.

Tattoos
Bestel deze tattoos om uit te delen in jouw school 

of bibliotheek. — € 18 per 200 stuks 
(Je ontvangt 100 tattoos van elke soort.)

Vlaggenlinten Dit lint is 5 meter lang en kan je jaar na jaar gebruiken 
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Een a�  che is 42 x 60 cm.
€ 5,50 voor 5 stuks.

LEZEN IS BEWEGEN IN JE HOOFD
Ze hadden ruzie, Boese en Willem. Ze waren boos. Ze waren kwaad. Ze wisten zeker dat ze elkaar 
haatten. Het was zo erg dat Boese zijn � ets pakte en vertrok. Hij � etste. En � etste. En � etste. En 
ergens onderweg vergat hij waarom hij zo boos was op Willem. Bewegen is je hoofd helder maken.

Ga toch fi etsen! | Joukje Akveld en Philip Hopman (ill.) | Querido

Een puzzel is goed tegen het vervelen, zeiden ze. Met deze zeven stukjes kan je alles maken, zeiden ze. 
Zal wel, zei ik. Ik geloof er niks van. Maar ik maakte er een kat mee. En een vis om te eten. En een andere 
kat om mee te spelen – tenminste, dat was de bedoeling. Daarna liep het een beetje mis, maar het kwam 
ook weer goed. Spelen is een verhaal bij elkaar puzzelen.

Tangramkat | Maranke Rinck en Martijn van der Linden (ill.) | Lemniscaat

Voor al die tijd van trainen en geduld en dat het dan lukt! Dat alles klopt: de beste tijd, de juiste afstand, 
de perfecte worp. Of dat het niet lukt, niet vandaag, met je slappe-spaghetti-benen, de wind je vijand, 
de bal te ver. Voor alle keren van proberen, juichen wij voor jou! Bij sporten hoort supporteren.

Ik juich voor jou | Edward van de Vendel en Wolf Erlbruch (ill.) | Querido

Als peuter al ziet de turnjuf dat Nina Derwael niet zomaar een lenig kind is en op haar twaalfde 
trekt ze naar de topsportschool. In haar ko� er zit een droom: goud halen op de Olympische Spelen.
Maar zo’n medaille komt er niet vanzelf. Sporten is niet altijd kiezen voor de gemakkelijkste weg.

Nina Derwael | Bieke Van Gelder | Horizon

Erebos is een extreme game. Het is illegaal, verslavend en bloedstollend spannend, dus waarom 
zou je het niet willen spelen? Voor Nick eraan kan beginnen, zijn er drie regels te accepteren: 
1) in Erebos heb je één leven, 2) Erebos speel je altijd alleen en 3) je praat met niemand 
over Erebos. Nick klikt ‘akkoord’. Spelen is toetreden tot virtuele werelden.

Erebos | Ursula Poznanski | Lemniscaat

Noor is achttien als ze een marathon loopt. Achttien is te jong voor een marathon, maar Noor heeft
akelige herinneringen die zich opdringen en gedachten die bezweerd moeten worden. En dat kan 
alleen door te lopen. Tweeënveertig kilometer lang. Sporten is afrekenen met de duivels in je hoofd.

Lopen voor je leven | Els Beerten | Querido

Een laken kan een parachute zijn. Een tafel, een doos en een stoel zijn een huis. In bad 
en in een la kan je stappen als in een boot. Een borstel kan een paard zijn en een stofzuiger 
ook. De enorm hoge berg kan een hoop zooi zijn – en opruimen is voor morgen. 
Spelen is het tegendeel van moeten.

Opruimen doe ik morgen | Merel Eyckerman | Lannoo

Nelson logeert elke vrijdag met zijn broer en pleegzusje bij opa. Met hem doen ze spelletjes 
(of zijn het yoga-oefeningen?) die hen naar hun lievelingsvakantie brengen. Want, zoals opa over 
yoga zegt: sporten is zoiets als een mini-vakantie nemen.

Nelsons yogaboek | Leen Demeulenaere, Laura Van Bouchout en Emma Thyssen (ill.) | Standaard Uitgeverij 

Jeugdboekenmaand 2024 heeft als thema ‘Sport & spel’. Het worden 
weken van plezier maken en doorzetten, van verbeelden en sterk worden! 

Want spelen en bewegen is goed voor je. En wat is lezen anders 
dan gymnastiek voor je hoofd en je hart?

Sport is goed voor je en spelen is gezond. Bewegen en spelen is goed voor je lijf, 
en het ruimt je hoofd op. Het maakt je spieren soepel en je gedachten helder – of was het andersom?

Spelen gaat over nieuwsgierig zijn. Wie nieuwsgierig is, leert bij en wie bijleert, groeit. 
Spelen is groeien. Het is verbeelden, proberen en knoeien. Je krijgt er vuile handen en zere knieën van, 

maar meestal niks ergs. Spelen is doen alsof. En het goeie van nét echt is dat het niét echt is. Probeer maar.

Sporten en spelen is elkaar vooruit juichen, het is samen boeven vangen, 
het is met z’n allen de code kraken. Want iedereen weet: samen zijn we sterk! Tenzij je 

elkaar loopt te saboteren; valsspelen is ook een soort van spelen (maar dan minder leuk). 
Net zoals je in sommige wedstrijden je eigen grootste tegenstander bent. 

Niet elk spel is een wedstrijd. Niet elke sport is luid. Niet alle bewegen gaat vooruit. 
Spelen is ook durven en kwetsbaar zijn. Sport is ook inspiratie, concentratie en heel erg veel geduld. 

Bewegen betekent ook steeds opnieuw proberen. Het is als een zwembad vol gevoel, waarin spanning 
en troost en lol en kalmte en ontlading en rust over elkaar heen duikelen. Wil je mee dat zwembad in? 

Je mag springen van de hoogste duikplank. Je mag ook langs het trapje.

Zonder plezier is er geen spel en geen sport. Je wil het lachen onderweg niet missen, 
al kost volhouden moeite. Terug naar start moeten, doet pijn. Kilometerslang tegen de wind fi etsen, 

vreet al je spieren op. Maar je wil dit zo graag! Je kan dit! Je moet en zal weten hoe de eindmeet voelt.

Kom! We zijn klaar voor de start! Wie het hoogste aantal ogen gooit, gaat eerst. We hebben voor 
iedereen drinkbussen vol water en muëslirepen met stukjes chocola in. We hebben boeken in onze handen, 

verhalen onder onze snelbinders en atlassen in onze rugzakjes. Dit is Jeugdboekenmaand!

Sport is goed voor je en spelen is gezond – net zoals lezen! 
Van de meeste boeken krijg je niet meteen sterke spieren, maar 

ze zetten wel je hersenen en je gevoel in beweging. Doe de oefening, 
speel het spel: waar kan je de woorden sporten | bewegen | spelen 

vervangen door lezen | boeken | verhalen? Best vaak, toch?

Stickers — download
Vanaf november 2023 kan je 
op www.jeugdboekenmaand.be 
stickers downloaden die je 
zelf op stickervellen print. 
Ideaal om boeken in 
de kijker te zetten!

Jeugdboekenmaand.be
iedereenleest.

Iedereen Leest presenteert

Iedereen Leest wil uitdrukkelijk alle organisaties bedanken die ons 
wegwijs hebben gemaakt in de wondere wereld van sporten en spelen: 

Sport Vlaanderen, Vlaamse Sportfederatie, MOEV, Netwerk Lokaal 
Sportbeleid, G-Sport Vlaanderen, Vlaams Instituut Gezond Leven, 

Centrum Ethiek in de Sport, Sporta, het Speelgoedmuseum, 
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk & Goegespeeld, VIVES Spellenlab 

en De Aanstokerij, 

trekt ze naar de topsportschool. In haar ko� er zit een droom: goud halen op de Olympische Spelen.
Sporten is niet altijd kiezen voor de gemakkelijkste weg.

Stickers
Vanaf november 2023 kan je 
op www.jeugdboekenmaand.be 
stickers downloaden die je 
zelf op stickervellen print. 

Vanaf november 2023 kan je 
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Bestel deze tattoos om uit te delen in jouw school 
of bibliotheek. — € 18 per 200 stuks 

(Je ontvangt 100 tattoos van elke soort.)


